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Het gedicht van Baarnaar A.W. Hooijer over de nieuwe naam van Onland: 

De oude vertrouwde Praamgracht in het Onland nog gelegen. 
Op oude kaarten staat die gracht al vroege kom je hem tegen. 
Onland is een echt vies woord wordt straks wel als herboren 
Dan krijgt ze een gloednieuwe naam die een ieder zal bekoren 
De naam is nog steeds geheim kan ik U niet vertellen 
Aanstaande vrijdag vijftien uur kunt U hem uit gaan spellen 
Dat het land met de nieuwe naam de eeuwen zal trotseren 
Dat de natuur behouden blijft de toekomst zal het leren 
Komt allen naar het schelpenpad men zal de naam onthullen 
En daarmee ook een vrome wens van velen dan vervullen 
Stichting "Behoud de Eemvallei" blijf nog jaren op uw post 
Dat de Wel mag blijven vloeien en het land daar niet verdorst! 

 


